
Wat is jouw favoriete
bijbelverhaal? 
Vertel eens waarom?

Wat vind jij leuk in de
kerk? Vertel eens?

Wat doe je graag in je vrije
tijd? Vertel eens?

Waar denk jij aan bij het
koninkrijk van God? 
Hoe ziet het eruit?

Waar ben jij bang voor?Bid jij met God? Wanneer
doe je dat en wat zeg je?

Heb jij weleens
meegemaakt dat God
tegen jou sprak? Vertel
eens?

Wanneer was God erbij in
jouw leven? Vertel eens?



God geeft ons talenten.
Wat heeft God jou
gegeven? Vertel eens?

Hoe denk jij dat de hemel
eruit ziet?

Welk lied zing je graag in de
kerk en waarom?

Hoe ziet een gewone
doordeweekse dag erbij
jou uit? Vertel eens?

Waar ben jij trots op?
Vertel eens?

Als je iemand mocht zijn uit
de bijbel, wie zou dat zijn
en waarom?

Wat zou je graag aan God
willen vragen? 
Vertel eens?

Wat vind jij moeilijk aan
geloven? Waar twijfel je
weleens aan?



Denk je wel eens na over de
dood? Wat is er na de
dood? Vertel eens?

Kun jij vertellen hoe de
kerk er vroeger uitzag?
Wat is er nu anders?

Hoe geef jij geloof door aan
anderen, je vrienden,
kinderen, buren etc.

Wie is jouw grote
voorbeeld? 
Vertel eens?

Als ik later groot ben...
Waar droom jij van?

Kun jij vertellen hoe het is
om oud te zijn?

... ...


