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Welkom iedereen, we zongen het al, wat goed dat jij er
bent!

We hebben een aantal kinderen en ouders gevraagd om
te vertellen over bidden. Wat is bidden, waar bid je voor
en waarom bid je eigenlijk? Daar hebben we een video
over, kijk je mee?

In de video vertelt Teun dat hij in bed bidt, Lauren aan
tafel en Elisa soms op de fiets. Waar bid jij? En met een
vast gebed of vrij uit je hoofd? Draai naar elkaar toe en
vertel elkaar erover.

We kunnen op heel veel manieren bidden. Zingen is ook
bidden. Dit lied begint met ‘Hier is mijn hart, Heer’. Zo
van ‘hier ben ik, God’. Hoe zing jij dit lied? Zet jij je hart
open?

We hebben al allerlei verhalen over bidden met God
gehoord en je hebt er ook zelf al over nagedacht en over
gezongen. Nu lezen we een verhaal in de Bijbel. Het gaat
over Mozes, hij bidt ook met God op een heel bijzondere
manier. Ik ben nieuwsgierig hoe hij dat doet.

Kinderen schrijven op een briefje hun vraag
of gebed aan God

10:00 Zingen Mijn

verhaal

Welkom welkom iedereen

Welkom

We gaan vandaag kijken hoe wij kunnen

bidden met God. Ben jij al nieuwsgierig wat

we vandaag gaan ontdekken?

VIDEO Jouw
verhaal

Kinderen en volwassenen vertellen over

bidden

VRAAG Mijn
verhaal

Waar bid jij? Bid jij een vast gebed, met

altijd dezelfde woorden, of bid jij vrij uit je

hoofd? Vertel aan je buurman/vrouw

LIED Mijn
verhaal

Hier is mijn hart. Heer

Exodus 33 (Mozes bidt in de tent met God Gods

als met een vriend) verhaal

Interactief uitspelen van het verhaal

Gebedsmuur Mijn
verhaal

In dit Bijbelverhaal bidt Mozes tot God en vraagt
vergeving omdat het volk een gouden kalf heeft gemaakt
en hij vraagt God om ze niet alleen te laten. Wat zijn
dingen die jij aan God wil vragen of waar jij vergeving
voor wilt vragen?

Dit is een muur vol gebeden. Heer, alles wat er op staat
is voor U. Maar... hoe gaat dat dan verder? Gaat God dit
allemaal oplossen en komt er altijd een antwoord?

We hebben Piet en Loes uitgenodigd om daar over te
vertellen.
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Wauw, wat een mooie verhalen. Piet zijn vader genas,
maar bij Loes gebeurde nog niet wat ze vroeg. Toch
vertelde Loes dat ze wel weet dat God erbij is, ze voelt
zich niet alleen. Soms snap ik het niet, maar dat vind ik
wel bijzonder. Is God dan ook bij mij en bij jouw gebed
wat je in de muur hebt gehangen?

Precies daarover gaat het volgende lied. Onder, boven,
voor en achter, God is altijd bij mij.

We zijn bijna aan het einde gekomen van deze morgen.
Wat een verhalen hebben we gehoord over bidden: over
wat is bidden en waar je bidt, Teun, Lauren en Elise
hebben er over verteld. Je zag en hoorde het verhaal van
Mozes die praat met God als met een vriend en op de
bank zaten Loes en Piet die we vroegen of bidden werkt.
We zongen ook, dat was als een gebed. Je hebt
misschien wel je hart opengesteld voor God.

Wat heb jij vandaag ontdekt over bidden?

INTERVIEW Jouw
verhaal

Werkt bidden altijd? Een kind vertelt over

een verhoord gebed en ander kind vertelt

over een nog niet verhoord gebed

LIED Mijn
verhaal

Onder, boven, voor en achter

Wat heb jij ontdekt? Mijn
verhaal

Samen overleggen en dan met mic de tent

in

Gebed en slotlied Mijn
verhaal

Wat een mooie ontdekkingen zijn er gedaan! Daar gaan
we God voor danken door te bidden en te zingen.

12:00

Einde programma




